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Felicitaties voor diamanten
bruidspaar Flenter-De Rooij

door Guus Geebel

Zondag 7 augustus was het zestig jaar geleden dat Roel Flenter en Mary de Rooij in Breukelen
in het huwelijk traden. Zij was toen 22 en hij 25 jaar. Wethouder Pim van de Veerdonk kwam
als locoburgemeester het echtpaar namens het gemeentebestuur op 8 augustus
met dit huwelijksjubileum feliciteren. Het feest werd 7 augustus met familie
en vrienden gevierd in woon- en zorgcentrum Weltevreden.

Mary de Booij werd op 5 maart
1940 in Medan in Nederlands-Indié
geboren. Haar vader was hoofd-
commies bij de Douane en werkte
in havens en op vliegvelden door
de hele archipel. Ze is daarom vaak
verhuisd. Het gezin telde elf kin-
deren. Roel Flenter is geboren in
Utrecht. Mary heeft ook nog herin-
neringen aan de Japanse bezetting
toen ze met het gezin geinterneerd
was en hongergeleden heeft. Ze
kreeg ook wel eens klappen omdat
ze niet goed stond naar de zin van
een Japanner. In juli 1957 kwam het
gezin met het motorschip Sibajak in
Nederland aan.

Kennismaking

Mary en Roel zagen elkaar voor
het eerst op een repatriantenfeest in
de Jaarbeurs op 9 november 1957.
‘Een zuster van mij was in oktober
bevallen en kon niet naar dat feest.
Haar man gaf haar kaart daarom
aan Roel die een dienstkameraad
van hem was. ‘lk zag hem steeds
lonken en hij vroeg of ik met hem
wilde dansen. Dat mocht niet van
de groep waar ik bij was. Hij bleef
vanachter een pilaar naar mij kijken
en kwam mij op een gegeven mo-
ment weer vragen om te dansen en
toen mocht het van de groep.” Mary
woonde in een pension aan de Ca-
tharijnesingel in Utrecht en was
gaan werken bij de PTT. Enkele

maanden later kwam ze Roel op de
Mariaplaats in Utrecht weer tegen.
Hij bracht haar naar huis en maakte
kennis met haar moeder. Zo kregen
ze verkering.

Vertrouwen

Na hun trouwen woonden ze eerst
in bij de moeder van Roel op de
Koningsweg. Roel werkte bij God-
art, een bedrijf voor medische in-
strumenten. Hij was erg technisch
en zijn hobby was klokken maken.
Het echtpaar kreeg een dochter die

in Zwitserland woont en een zoon
die met vrouw en drie kinderen in
Vleuten woont. Mary was altijd
heel sportief, trainde onder meer
met gewichten en voetbalde. Ze
houdt nu nog van darten en sjoelen.
Het echtpaar is heel gelukkig met
elkaar en kent geen relatieproble-
men. ‘We vertrouwen elkaar hon-
derd procent.” Mary heeft zeven
zussen en drie broers. Roel Flenter
is de middelste uit een gezin met
drie kinderen. Hij verblijft in ver-
pleeghuis Weltevreden.

Overhandiging
rolstoelfiets door
De Zonnebloem

door Henk van de Bunt

In aanwezigheid van locoburgemeester Pim van de Veerdonk werd op
dinsdag 9 augustus een nieuwe rolstoelfiets aan de Zonnebloem afde-
ling De Bilt overhandigd.

De plaatselijke afdeling heeft hiervoor van de landelijke vereniging een
bedrag gekregen dat werd aangevuld door een andere sponsor. Daar-
door werd het mogelijk tot aanschaf over te gaan.

Bij d’Amandelboomin Bilthoven staat de fiets geparkeerd. De bewo-
ners van dit zorgcentrum mogen er ook gebruik van maken. De vrijwil-
ligers van de Zonnebloem en d’ Amandelboom hopen veel mensen blij
te maken met een fietstocht.

Bewoners van d’Amandelboom bekijken vol bewondering de nieuwe
rolstoelfiets.

Het bruidspaar met locoburgemeester Pim van de Veerdonk.

Bouwgrond in Bilthoven
vanaf 1 gulden en 10 cent

Nog geen eeuw geleden bestreek de gemeente De Bilt een oppervlakte van 3004 ha en telde ze
nog geen 10.000 inwoners. Projectontwikkelaar N.V. ‘Het Qosterpark’ bood bouwgrond
te koop aan voor maar liefst fl. 1,10 tot fl. 3,50 per vierkante meter.

Een groot aantal lokale midden-
standers bood zijn diensten aan en
de dienstverlenende sector was ro-
yaal vertegenwoordigd. Ook was er
een flink aantal hotels en pensions.
Er waren veel scholen voor ieder
niveau, twee zwembaden en een
rijk verenigingsleven. De PTT ver-
werkte jaarlijks 10.000 poststukken
en het openbaar vervoer was goed
geregeld. Wim Krommenhoek be-
licht in zijn artikel ‘De Bilt een
eeuw geleden’, aan de hand van een
VVV-gidsje, hoe onze gemeente er
toen uitzag.

Ook ongeveer 100 jaar geleden
werd de Melchiorbank geplaatst als
weldadig rustpunt tussen de Nach-
tegaallaan en Vinkenlaan. Hoe
het de bank in de loop der jaren is
vergaan en hoe er een mooi alter-
natief verscheen, beschrijft Henri
L’Honoré Naber.

In het Van Boetzelaerpark werd een
geheimzinnige vondst gedaan. Abe
Postema schrijft hierover.

Dat men in de 19¢ eeuw op ver-
schillende plaatsen in De Bilt, bij
doorgang tol moest betalen is niet

bij iedereen bekend. Kees Floor
beschrijft hoe iemand die vanaf de
Bunnikseweg de Hoofddijk op wil-
de gaan, eerst bij de slagboom bij
de boerderij van de familic Baelde
tolgeld moest betalen.

Bibliotheken waren er al vanaf de
beginjaren in onze gemeente. Al
in 1897 was er de Biltsche Volks-
bibliotheek. Ongeveer 100 jaar ge-
leden kende onze gemeente al zes
commerci€le bibliotheken. Joke
van der Wiel belicht er één van:

de winkel annex bibliotheek van
Bangma aan de Vinkenlaan.
Tenslotte beschrijft Wim Krom-
menhoek in zijn reis langs kunst in
De Bilt enkele gevelversieringen en
het beeldenpark van Jits Bakker.

Meer over onze gemeente een eeuw
geleden staat in het juninummer
van De Biltse Grift, dat verkrijg-
baar is bij de Bilthovense Boek-
handel en Bruna in Bilthoven en bij
The Read Shop in De Bilt.

De Melchiorbank met ernaast de door de ondernemersvereniging
Bilthoven Centrum geschonken zuil. [foto: Henk van de Bunt]

Bezoek aan de imker

Op dinsdag 2 augustus bezocht een groepje
deelnemers van ‘Beth Shamar’ de lokale
imker in Groenekan Eugéne en Christien.

Ook voor de Coronapandemie vonden dergelijke uitstapjes plaats en
deze keer kwam er weer een uitnodiging. De ontvangst was hartelijk
met een drankje in de prachtige tuin met vrijlopende pauwen en eenden.
Eugéne vertelde veel over het boeiende imkersvak, dat natuurlijk voor
iedereen erg interessant was. Daarna werden de bijen- en bijenvolken
bekeken, waarbij het opnieuw aan uitleg niet ontbrak. Aan het eind van
deze prachtige ochtend werd het imkersechtpaar heel hartelijk bedankt
voor de gastvrije ontvangst en alle uitleg. (Jan Moggré)

Deelnemers van  Beth
Shamar hebben het naar
hun zin in de tuin van het
Groenekanse imkerspaar.

Met beschermende
kleding nadert de imker
het bijenvolk.




